
Vier vrienden uit een WhatsApp-groep komen op een avond bij elkaar en hebben een kort 
gesprek. Ze komen tot de conclusie dat ze elkaar niet veel nieuws meer te vertellen hebben. 
Ze weten alles al van elkaar door de vele berichtjes die ze elkaar sturen. Zo kwamen ze op het 
idee om elkaar eens zeven dagen geen berichtjes meer te sturen. Zo zouden ze elkaar bij de 
volgende ontmoeting meer te vertellen hebben. Het zou een hele uitdaging worden omdat ze 
elkaar dagelijks veel berichtjes verstuurden. De eerste dag begon heel goed, geen van de vier 
vrienden stuurde een berichtje tot het avond werd. Eén van de vrienden bedacht zich dat ze 
nog geen afspraak gemaakt hadden voor volgende week. En voordat hij het doorhad had hij 
al een berichtje gestuurd!

>Waar en hoe laat spreken we volgende week af? 

Binnen een minuut kreeg hij een berichtje terug:
 >We hadden toch duidelijk afgesproken geen berichtjes te sturen!

Was de reactie van de tweede vriend!

Direct daarna volgde een derde berichtje:
>Ha, ha, jullie zijn dom. Jullie hebben allebei een berichtje gestuurd? 
 Ha, ha. 

Het bericht kwam van de derde vriend!

Slechts enkele seconden daarna volgde een vierde berichtje:
, concludeerde de vierde >Ik ben de enige die geen berichtje heeft gestuurd!  

vriend!

* Ter overdenking

- Als jij zelf met vrienden zo’n afspraak zou maken, zou het jullie dan wel lukken?
- En als het zou lukken, denk je dan dat je elkaar daarna meer te vertellen hebt of juist 
  minder, omdat je hun belevingen juist hebt gemist?
- Is het appen met elkaar nu hetzelfde als samen lekker kletsen tijdens een persoonlijke 
  ontmoeting?

WhatsApp?
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