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ANDERS IS NORMAAL
Wij respecteren verschillen en leren van elkaar

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
Geen geweld, maar woorden – samen vinden we een oplossing

GEEN PLAATS VOOR HAAT
Niet op onze school, niet in onze wereld

TOLERANTIE HOORT BIJ SCHOOL
We leren niet alleen taal en rekenen, maar ook respect

DIVERSITEIT IS ONZE KRACHT
We leren van verschillen – iedereen hoort erbij!

Met woorden bouwen we bruggen
Samen staan we sterk



Welkom bij dit themaboekje

Op onze school leer je natuurlijk lezen, rekenen en schrijven – maar er is nog iets dat minstens 
zo belangrijk is: leren samenleven.

In een wereld waarin mensen vaak verschillend denken, geloven, leven of eruitzien, is het 
belangrijk dat we elkaar begrijpen en respecteren. Soms is dat niet makkelijk. Maar juist in die 
verschillen ligt onze kracht.

Woorden zijn ons gereedschap. Met woorden kun je luisteren, vragen, uitleggen en oplossen. 
Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn – als je maar bereid bent om echt te praten én te 
luisteren. Zo bouwen we bruggen naar elkaar.

In dit boekje ontdek je hoe tolerantie, respect en samenwerking helpen om van onze klas en 
school een fijne plek te maken voor iedereen. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Want één ding is zeker:
Niemand bouwt een brug alleen. Samen staan we sterk.
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Er gebeurt veel in de wereld. Je ziet het op het nieuws: oorlogen, ruzies tussen landen, mensen die 
elkaar buitensluiten of niet begrijpen. Dat kan verwarrend of verdrietig zijn. Maar juist nu is het 
belangrijk dat we leren om vriendelijk te zijn, open te staan voor elkaar, en verschillen te respecteren.

De zin “Anders is normaal” betekent dat het niet alleen oké is om anders te zijn – het is iets moois. 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal, uiterlijk, mening, geloof of gevoel. En juist doordat we verschillend 
zijn, kunnen we van elkaar leren en elkaar sterker maken.

Denk er eens over na: hoe saai zou het zijn als iedereen hetzelfde dacht of deed? Juist in onze 
verschillen zit kracht. Samen zijn we slimmer, creatiever en veerkrachtiger. Een klas of groep wordt 
sterker als iedereen zichzelf mag zijn én erbij hoort.

Grote denkers, uitvinders en kunstenaars durfden anders te zijn. En juist daardoor maakten zij verschil. 
Ook jij hebt iets unieks in je. Dat is geen zwakte – dat is jouw kracht.

Misschien heb jij je weleens anders gevoeld. Dat kan spannend zijn, maar ook bijzonder. En als je merkt 
dat iemand anders zich zo voelt, kun jij het verschil maken. Een klein gebaar – een glimlach, een vraag, 
een uitnodiging – doet al veel. Doe vandaag iets vriendelijks voor iemand: zeg iets aardigs, bied hulp 
aan of ga naast iemand zitten die je nog niet goed kent. Zo laat je zien: anders is niet raar, anders is 
normaal.

Want pas als we elkaar écht zien en waarderen, kunnen we samen in vrede verder. Dan bouwen we aan 
een wereld – en een klas – waarin iedereen zich gezien, gehoord én gelukkig voelt.
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Opdracht: Mini-poster – “Anders is normaal”
Maak een mini-poster met als titel “Anders is normaal”. Laat op een creatieve manier zien wat deze 
woorden voor jou betekenen. Denk aan thema’s zoals respect, samenwerking, vriendschap, en hoe 
verschillen mensen juist sterker maken.

Gebruik woorden, kleuren en/of beelden om jouw droomwereld te laten zien – een wereld waarin 
iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.

Laat jouw poster een boodschap van verbinding, acceptatie en kracht door diversiteit uitstralen!

ANDERS IS NORMAAL
Wij respecteren verschillen en leren van elkaar
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In de wereld is er op dit moment veel onrust: we horen vaak over ruzies en conflicten tussen mensen, 
landen en groepen. Soms lijkt het alsof het steeds moeilijker wordt om goed met elkaar om te gaan. 
Juist daarom is deze boodschap belangrijk: “Samen maken we het verschil.”

Als we samenwerken, naar elkaar luisteren en elkaar helpen, kunnen we echt iets veranderen. Niet 
alleen volwassenen, maar ook jij als leerling kunt hierbij een belangrijke rol spelen.

De zin “Geen geweld, maar woorden – samen vinden we een oplossing” laat zien dat praten beter 
werkt dan ruzie maken of vechten. Door rustig te blijven en naar elkaar te luisteren, kunnen we samen 
tot een oplossing komen. Dat zorgt voor meer vrede en begrip, en een omgeving waarin iedereen zich 
veilig en gerespecteerd voelt.

Wat kun jij doen?
- Luisteren naar anderen: Probeer te begrijpen wat iemand bedoelt of voelt, ook als je het niet met die 
  persoon eens bent.
- Rustig blijven praten: Zeg wat je denkt en voelt zonder boos te worden of te schreeuwen.
- Samen problemen oplossen: Denk mee en zoek naar oplossingen, alleen of met hulp van anderen.
- Respect tonen: Behandel iedereen eerlijk en vriendelijk, ook als iemand anders is dan jij.
- Een positief voorbeeld zijn: Laat zien hoe het ook kan – vriendelijk, rustig en behulpzaam.
- Je eigen gevoelens begrijpen: Als je weet wat je zelf voelt, kun je ook beter met anderen praten.
- Leren van fouten: Het is niet erg als het niet in één keer lukt. Belangrijk is dat je het blijft proberen.
- Verschillen accepteren: Iedereen is anders, en dat maakt het leven juist interessanter. Respect 
  daarvoor zorgt voor een fijne sfeer.

Als jij dit doet, help je mee aan een betere klas, school en wereld. Samen maken we het verschil!
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Opdracht:
Bedenk een korte slogan of zin die laat zien hoe jij kunt bijdragen aan vrede en samenwerken in jouw 
klas of buurt. Je mag er ook een tekening bij maken! Deel jouw slogan en uitleg met de klas. 
Wat wil jij bereiken met jouw woorden?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
Geen geweld, maar woorden – samen vinden we een oplossing
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In het nieuws zie je het bijna elke dag: mensen die ruzie maken, tegenover elkaar staan of zelfs oorlog 
voeren. Soms alleen omdat iemand een andere afkomst, godsdienst of mening heeft. Ook dichter bij 
huis gebeurt het: op straat, online of misschien zelfs op school. Mensen worden buitengesloten, 
uitgescholden of gepest, gewoon omdat ze anders zijn.

Dat begint vaak met haat. Daarom zeggen wij: geen plaats voor haat. Haat hoort hier niet thuis – en 
ook niet in onze wereld. Als haat de overhand krijgt, kan het zorgen voor verdeeldheid, angst en zelfs 
geweld of oorlog. In plaats daarvan kiezen wij voor iets anders: respect, luisteren, begrip, en praten in 
plaats van vechten.

Op school willen we dat iedereen zich veilig en welkom voelt. En dat begint bij hoe we met elkaar 
omgaan. Het is oké als je het niet altijd met iemand eens bent, zolang je elkaar met respect blijft 
behandelen. Verschillen tussen mensen zijn juist waardevol – ze maken ons samen sterker. Door naar 
elkaar te luisteren, leer je andere meningen en werelden kennen.

Zie je dat iemand wordt buitengesloten of gepest? Dan kun jij het verschil maken. Je kunt iets zeggen, 
hulp vragen of iemand uitnodigen om mee te doen. Ook online is dat belangrijk. Via sociale media of in 
chatgroepen kan haat snel groeien. Juist daar is het belangrijk om vriendelijk te blijven en voor elkaar 
op te komen.

Jullie, als leerlingen, hebben een belangrijke rol. Door vriendelijk te zijn, elkaar te helpen en met open 
blik naar anderen te kijken, bouwen jullie aan een toekomst waarin er geen ruimte is voor haat – en 
ook niet voor oorlog.
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Opdracht:
Wat betekent voor jou de zin: “Geen plaats voor haat – niet op onze school, niet in onze wereld”?
Hoe kun jij zélf bijdragen aan een plek waar iedereen zich welkom, veilig en gerespecteerd voelt – 
zowel op school als online?

Schrijf jouw antwoord in een paar zinnen of maak een afbeelding die jouw ideeën laat zien.
Denk goed na over wat jíj kunt doen om respect, begrip en vriendelijkheid te laten groeien in jouw 
omgeving.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

GEEN PLAATS VOOR HAAT
Niet op onze school, niet in onze wereld
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Op school leer je lezen, rekenen en schrijven. Maar je leert ook hoe je met anderen omgaat. Dat heet 
tolerantie. 

Op onze school zeggen we: tolerantie hoort erbij. Alleen als iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, 
kan je goed leren en jezelf zijn. 

Hier is ruimte voor jouw mening én die van een ander. Tolerantie oefen je net als rekenen en spelling. 
Zo maken we samen een betere wereld. Een wereld waarin niemand buitengesloten wordt.

In de wereld is het soms onrustig, met oorlogen en ruzies. Dat lijkt ver weg, maar ook bij ons op school 
is het belangrijk dat we elkaar respecteren.

Soms is het moeilijk om tolerant te zijn. Je kunt boos worden of je niet veilig voelen als iemand anders 
is dan jij. Juist dan is het belangrijk om geduldig te zijn en rustig te blijven praten. Probeer vriendelijk 
te blijven, ook als het lastig is. Zo help je dat iedereen zich gehoord voelt.

Denk aan het schoolplein: wil jij met een groepje spelen dat niet meteen iedereen erbij laat? Dan kun 
jij of iemand anders zeggen: “Kom erbij, hier is plek voor jou.” Kleine dingen maken een groot verschil.

Wat je moet weten over tolerantie:
- Tolerantie betekent niet dat je alles goed moet vinden, maar dat je respect blijft houden.
- Iedereen is anders, en dat is juist fijn!
- Tolerantie begint met luisteren en geduld.
- Tolerantie kun je oefenen, net als rekenen of taal.
- Je hoeft het niet alleen te doen, praat erover met anderen.
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Groepsopdracht: Bouw samen een Tolerantiemuur
Stel je voor: een muur die niet scheidt, maar verbindt. Jullie gaan samen een Tolerantiemuur bouwen 
van papier!

- Ieder groepslid kiest één woord of zin die iets zegt over tolerantie – zoals respect, geduld, luisteren, 
iedereen hoort erbij, of jezelf mogen zijn.
- Schrijf je woord of zin op een kleurrijk stukje papier en plak het op de muur.
- Versier de muur eventueel met tekeningen, kleuren of symbolen die bij jullie woorden passen.

Bespreek daarna samen:
Wat betekenen deze woorden voor jullie?
Waarom zijn ze belangrijk op school, online én in de wereld?

Zo maken jullie samen niet alleen een muur van papier, maar een muur van acceptatie, 
samenwerking en vriendschap.

TOLERANTIE HOORT BIJ SCHOOL
We leren niet alleen taal en rekenen, maar ook respect
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De wereld is soms onrustig. In het nieuws zie je oorlogen of mensen die buitengesloten worden omdat 
ze anders zijn. Juist daarom is het belangrijk dat wij leren hoe we samen verder kunnen.

Iedereen is anders. Jij ook. Misschien spreek je thuis een andere taal, zie je er anders uit, geloof je iets 
anders of denk je anders over de wereld. En dat is niet iets slechts – dat is juist iets goeds. Dat noemen 
we diversiteit: mensen verschillen van elkaar in uiterlijk, cultuur, gedachten en gevoelens. Overal – op  
school, in je klas, op straat – kom je mensen tegen die anders zijn dan jij.

Waarom zeggen we dan: “Diversiteit is onze kracht”? Omdat we van elkaar kunnen leren. Je leert 
nieuwe ideeën, gewoontes en manieren van denken kennen. Dat maakt jou – en onze school – sterker.

Denk aan een voetbalteam: niet iedereen speelt op dezelfde plek. Juist door verschillende kwaliteiten 
vorm je samen een goed team. Zo is het ook met mensen.

Op onze school hoort iedereen erbij. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je gelooft of hoe je 
eruitziet. Hier mag je jezelf zijn. En we behandelen elkaar met respect.

Gaat dat altijd goed? Nee, soms begrijpen we elkaar niet of maken we fouten. Maar dat hoort erbij. 
Als je luistert en leert, groei je.

We hoeven het niet altijd eens te zijn. Wél is het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te 
zijn. Want juist in die verschillen zit onze kracht.

Jullie zijn de toekomst. Door open te staan voor anderen, op te komen voor elkaar en gewoon jezelf te 
zijn, maak jij de wereld een stukje mooier.
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Opdracht: Leren van elkaar
Iedereen is anders – en juist dat is mooi!
Denk aan een moment waarop jij iets leerde van iemand die anders is dan jij.

- Teken of schrijf over dat moment.
Wat vond je mooi of bijzonder aan die ander? Wat heb je van die persoon geleerd?

Je mag ook een stripje, kort gedichtje of kleine collage maken.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

We leren van verschillen – iedereen hoort erbij!

DIVERSITEIT IS ONZE KRACHT
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