
Respect voor Koning Virat 

 
 

Lang geleden was er een wrede koning genaamd Virat welke regeerde over een 

mooie stad. Alle inwoners waren bang voor hem omdat hij zo lelijk deed. Virat had 

ook een hond genaamd Jack, waarvan hij erg veel hield. Op een dag ging Jack dood. 

Koning Virat organiseerde een afscheidsceremonie voor de hond. De gehele 

bevolking van de stad kwam en nam afscheid van de hond. Koning Virat was erg blij, 

de mensen moesten wel erg veel van hem houden en hij voelde zich de meest 

populaire koning van de wereld. Enige tijd daarna overleed Koning Virat zelf, maar 

niemand kwam naar zijn begrafenis. 

  

Ter overdenking: 

Respect moet je geven, om het te kunnen ontvangen. 

Je kunt niet dwingen dat anderen je respecteren.  

Respect is iets dat je moet verdienen, je kunt anderen niet dwingen jou te 

respecteren.  

We denken soms dat iemand of een groep ons respecteert, maar dit kan ook 

angst zijn, angst om iets fout te doen of angst voor straf.  

Wat kun je zelf doen om het vertrouwen van anderen te winnen, zodat ze je 

respecteren?  

Er is een dunne lijn tussen vrees en respect.  

 


