
Waar ga je heen?

Loop een straatje
om als je druk bent!

Druk 

Druk 

Druk 

Een man op een paard reed hard over de weg!
Het leek of hij haast had en iets belangrijks moest doen.
Een andere man die langs de weg stond riep: ’Waar ga je heen?’ 
De man op het paard reageerde: ’Ik weet het niet! Vraag het aan het paard!’

Dit korte verhaaltje heeft een mooie betekenis. 
Het paard symboliseert de gewoonte om aldoor met iets bezig te zijn. 
Het verhaaltje vertelt ons hoe we deze gewoonte in stand houden.
Het paard dweept ons op en laat ons rennen van het een naar het ander, overal naartoe 
en we weten niet eens waarom. Als je even zou stoppen en je af zou vragen waarom je 
zo aan het rennen bent, krijg je misschien een antwoord, maar het zal nooit een sterk 
antwoord zijn. 
We denken zo te moeten leven.

Maar hoeveel we ook rennen, het brengt ons nergens. We moeten de teugels weer in 
eigen hand nemen en het paard temmen. Jij bent de baas over je eigen leven.

- Wie of wat bepaalt in jouw leven waar jij heengaat?
- Stel je genoeg grenzen om je werkelijke doelen te bereiken?
 

* Ter overdenking
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