


Iedereen is anders

Bij je geboorte krijg je een plekje op de wereld. Je wordt geboren in een gezin, in een stad, in een
land, werelddeel, etc. De plaats waar je geboren wordt, bepaalt voor een groot deel jouw toekomst.
Door je cultuur of afkomst heb je al een bepaalde identiteit en krijg je bepaalde gewoontes mee.

Je behoort tot een bepaald geloof, je hebt een blanke, getinte of donkere huidskleur en je houdt er
bepaalde tradities (gewoonten en gebruiken) op na. Binnen die cultuur of afkomst is ook ieder mens
weer anders, krijgt een andere opvoeding, denkt anders, voelt zich anders, heeft een andere mening,
geaardheid of politieke voorkeur. We zijn hierdoor allemaal heel verschillend, maar wel gelijkwaardig.
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Iedereen is anders, maar we zijn allemaal mensen. We willen allemaal gelukkig zijn,
respect krijgen en allemaal in vrijheid en vrede leven op dezelfde planeet.

Respect voor jou gewoontes Respect voor jou mening,
geaardheid, huidskleur, religie, identiteit,
maar ik blijf mijzelf. maar ik blijf mijzelf.

. . - Mijn eigen gewoontes,
Mijn eigen identiteit geaardheid, huidskleur!

cultuur en geloof!

We zoeken onze overeenkomsten niet onze verschillen!]

Een multiculturele samenleving is een samenleving waarin mensen met verschillende culturele
achtergronden op gelijkwaardige basis, vreedzaam en met respect voor elkaars cultuur samenleven.
Deze samenleving kan een land, een stad, maar ook een school, club of vereniging zijn.

Samen voor
vrede, vrijheid en respect!

@)
Ik ben anders! @

| Samen maar ...[— ... met mijn
eigen identiteit!

Maar wel
gelijkwaardig!




Gezamenlijk willen we uitdragen dat we één zijn, één mensheid, Europa, land, stad, school, wijk
of vereniging.

Het gaat er niet om wie gelijk heeft,
maar hoe we samen verdergaan!
o, s

Democratische samenleving

De belangrijkste waarden van een democratie zijn gelijkheid en vrijheid. Om samen te kunnen leven
worden er op democratische wijze afspraken, regels en wetten gemaakt. In een democratie wordt er
een besluit genomen op basis van de meerderheid. Een ander kenmerk van een democratie is dat als
er mensen zijn die het niet met elkaar eens zijn, dit probleem besproken wordt en er gezocht wordt
naar een oplossing.

In een democratische samenleving worden allerlei afspraken, regels en wetten gemaakt met als doel
het samenleven ordelijk te laten verlopen. Voor de samenleving is het dan ook van belang dat
iedereen zich hieraan houdt en ze respecteert.

Er wordt van iedereen verwacht dat hij of zij geleerd heeft zich aan de regels te houden of dit vanuit
zichzelf doet. Zo niet, dan kun je gedwongen worden om je eraan te houden. Om ervoor te zorgen dat
je je aan de regels houdt zijn er autoriteiten, zoals politie en justitie, aangesteld die dit handhaven.




Polarisatie (groepsvorming)

Polarisatie is het benadrukken van tegenstellingen en hoort bij een open democratische samenleving.
Mensen sluiten zich aan bij een groep om daarmee hun eigen identiteit af te bakenen en hun belangen
kenbaar te maken. Samen geef je een stem aan datgene wat jij belangrijk vindt.

Z0o behoor je bijvoorbeeld bij een bepaalde bevolkingsgroep, sluit je je aan bij een bepaalde
geloofsovertuiging of ga je bij een politieke partij omdat je het met hun standpunten eens bent.
Polarisatie creé€ert tegenstellingen tussen groepen mensen. Polarisatie geeft discriminatie. Met iemand
uit de eigen groep zal anders omgegaan worden dan met iemand uit een andere groep.

. Wij hebben
) W(lj] allemaal
aI?eumsgl dezelfde
van voetbal religie
of muziek

Wij zijn allemaal mensen
op dezelfde planeet!

In een democratische, multiculturele samenleving wordt er zoveel mogelijk met iedereen rekening
gehouden. Wij kunnen samenleven als we elkaars verschillen tolereren en respecteren en leren te
begrijpen waarom iemand anders denkt, voelt of doet.

Tolerantie of verdraagzaamheid

Ieder mens heeft zijn eigen ideeén en opvattingen over het leven en over de manier waarop hijzelf en
anderen daaraan vorm zouden moeten geven. Meestal vindt men deze ideeén en opvattingen de enige
juiste. Je bent tolerant als je dan toch andere opvattingen en ideeén kunt accepteren en respecteren.
Je bent dan bereid om rekening te houden met de overtuiging van een ander en kunt deze respecteren.

Toch zullen er onderlinge spanningen ontstaan

Het is gemakkelijk te begrijpen dat er tussen de verschillende groepen spanningen komen. Spanningen
op school, in de wijk of tussen landen. Bijvoorbeeld als er bepaalde uitspraken gedaan worden waaruit
blijkt dat een bepaalde levenswijze toch niet door de andere groep geaccepteerd wordt. Of omdat een
groep bepaalde overtuigingen zo belangrijk vindt dat men daarin doorslaat en van mening is dat
andere groepen er net zo over zouden moeten denken.

Polarisatie is dan niet meer verrijkend, maar kan een bedreiging gaan vormen voor de samenleving.
De onderlinge verdraagzaamheid zal afnemen waardoor conflicten eerder kunnen oplaaien en heftiger
worden.



Drie belangrijke aspecten binnen de samenleving zijn: vrede, vrijheid en respect.
Maar ze hebben voor iedereen vaak weer een iets andere betekenis.

Vrede

Vrede is een situatie waarin geweld in relaties afwezig is.
Er is harmonie, kalmte of sereniteit, of wederzijdse overeenstemming, tussen
mensen of groepen. Het begrip vrede wordt vaak in één adem genoemd met
het tegendeel: oorlog. Door belangentegenstellingen of meningsverschillen
kunnen onderlinge spanningen toenemen. Mensen of groepen kunnen het op allerlei manieren of om
allerlei redenen met elkaar oneens zijn. Gebeurt dit met lelijke of kwetsende woorden, dan is er een
conflict of ruzie. Als dit verder escaleert kan het tot een handgemeen komen met vuisten, geweld of
nog erger: met wapens. Overal waar onderlinge belangen zijn, kan de vrede verstoord worden. Het is
dan ook heel belangrijk dat men hier waakzaam voor is en werkt aan de verstandhoudingen tussen
mensen onderling om in vrede te kunnen blijven samenleven.

Als geweld de oplossing was voor vrede, dan zou de mens allang in vrede leven!

Vrijheid
Vrijheid in een democratisch land geeft je de mogelijkheid om bijna alles te doen en laten wat je wilt.
Vrijheid om te leven, waar en hoe je wilt, maar ook vrijheid van meningsuiting,
politieke vrijheid of je vrij voelen in de kunst. Voor veel mensen die oorlog of
onderdrukking meegemaakt hebben is vrijheid een andere beleving dan voor
diegene die in vrijheid is opgegroeid. cen o
J ) PIed Vrijheid

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we aan blijven werken.

Vrijheid van meningsuiting geeft ieder mens het recht om zijn/haar overtuigingen
kenbaar te maken. Dit betekent niet dat men alles zomaar mag zeggen. Zo zijn
belediging en discriminatie onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Het recht
van vrijheid van meningsuiting kan niet bedoeld zijn om haat te zaaien of aan te
zetten tot geweld.

Vrij jouw mening verkondigen is gemakkelijk in een vrij land. Veel moeilijker is het luisteren naar en
proberen te begrijpen van de mening van een ander.

Respect
- is het begrijpen en accepteren van de onderlinge verschillen tussen mensen;
- is het openstaan voor het ‘anders’ zijn en het waarderen van de verschillen in de mens.

Respect betekent niet dat je het met elkaar eens moet zijn. Je kunt
het oneens zijn, maar elkaars mening respecteren. Mensen denken
dat als ze respect hebben voor iemands mening dat meteen
betekent dat ze deze persoon ‘gelijk’ geven. Ze zijn bang
dat als ze respect tonen, hun mening zal ‘verdwijnen’ en
dat zijzelf dus niet meer gerespecteerd worden in hun
mening. Maar iemands mening respecteren is niet hetzelfde
als hem daarin gelijk geven.

Wij respecteren jullie standpunt, maar wij zien het anders!
Zijn jullie het niet met ons eens? Dat mag! Maar kunnen jullie ons standpunt respecteren?



Het gaat er niet om wie gelijk heeft!

Veel belangrijker is het hoe we samen verder kunnen op deze wereld! We moeten samenwerken voor
vrede, vrijheid en respect. Wij kunnen samenleven als we elkaars verschillen tolereren en respecteren
en leren te begrijpen waarom iemand anders denkt of doet. Vrede en vrijheid komen in gevaar als men
gaat oordelen in plaats van luisteren naar een andere mening. Het respecteren en accepteren van
verschillen in religie, huidskleur, geaardheid of mening is respectvol. Jouw religie, huidskleur,
geaardheid verandert er niet door.

World Wide Web voor vrede, vrijheid en respect!
De computer, smartphone en tablet geven mensen de mogelijkheid zich te verbinden over de hele
wereld. Laten we dit inzetten voor de vrede en vrijheid van elk mens.

Beantwoord de vragen 'f

We willen allemaal graag in vrede blijven samenleven. Hoe kunnen we onderlinge spanningen zoveel
mogelijk voorkomen?

Heb jijzelf het gevoel dat je deelneemt aan de samenleving of voel jij je buitengesloten?

Vind jij jouw school multicultureel?

Voel jij je weleens gediscrimineerd?




Like vrede

Like respect

Mensen
in vrede, vrijheid
en respect?

Like vrijheid

Gebruik dan ook al die nieuwe
mogelijkheden voor een nieuwe
sociale generatie die al hun
kennis inzetten voor
vrede, vrijheid en respect!

En pas goed op, want er is altijd het gevaar
om vrede, vrijheid en respect te verliezen!
Ook al is het fake nieuws over

99 luchtballonnen!

Start nu de
PowerPoint-presentatie
over de 99 luchtballonnen.




ONZE AARDE TELT
1.300.000.000 MENSEN

Allemaal geboren als lief kiein bhaby'tje!

N oA
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Wat heeft hen gemaakt tot wie ze nu zijn?
Wat is de invioed van hun omgeving geweest?

Is hetje lot?

Is het je omgeving?
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