
* Ter overdenking

In welke wereld wil jij leven?

In welke wereld wil je leven?

Midden in een kleine stadstuin lag een verwaarloosd vijvertje helemaal gevuld met modder.
 Aan de rand zat een mistroostige kikker. Hij dacht bij zichzelf: 'Het leven is saai en vervelend. 
Eigenlijk één grote modderpoel. 

Plotseling zat er een tweede kikker naast hem, die zei: "Wat heb jij hier een grappig klein 
wereldje." "Grappig? Grappig?"was het boze antwoord. Het is helemaal niet grappig. Ik vind 
de wereld verschrikkelijk." "Misschien moet je gaan verhuizen naar een wat grotere wereld,"
opperde de andere kikker, die vervolgens vertelde van het grote meer waar hij vandaan kwam. 
Een meer waar prachtige planten groeiden, waar boten voorbij varen en waar, bij mooi weer, 
de zon in het water schijnt. "Kijk, dat is de echte wereld, besloot hij zijn verhaal. En voegde 
hij er nog aan toe: "Het is daar veel avontuurlijke, mooier en grootser dan hier." Maar de 
eerste kikker werd nog bozer en verdrietiger: "Wat een onzin vertel je me toch. Ik weet dat 
het overal hetzelfde is en daarom blijf ik zitten waar ik zit." 

"Jammer heel jammer," zei de kikker die op bezoek gekomen was. En hij sprong weg om 
terug te gaan naar die grotere boeiende wereld, waar meer zon en ruimte was. Onze kikker 
bleef weer alleen achter. Hij staarde naar de enge begrenzing van zijn wereldje en was 
ontevredener dan ooit.


	Pagina 1

