Vrede &

op de Noordpool

De wenscentrale van de Kerstman is het drukste plekje op de Noordpool. Daar lezen de elven elke

dag stapels brieven, e-mails en appjes van kinderen over de hele wereld. En weet je wat de meeste
kinderen wensen? Vrede op aarde.

Een kleine elf komt aanrennen met een envelop met gouden randjes. “Deze is heel speciaal,” zegt hij,
terwijl hij hem voorzichtig aan de Kerstman overhandigt. De Kerstman zet zijn bril op, kijkt nieuwsgierig
naar de glinsterende envelop en begint hardop voor te lezen.

Lieve Kerstman,

ChatGPT zegt dat er op de Noordpool nog
nooit oorlog of ruzie is geweest. Zou u misschien
een beetje elfenstof voor mij heblben?

Ik wil graag vrede — hier, bij ons, voor iedereen.

Liefs, Wila
& een kind van de wereld”

De Kerstman glimlacht. “Is dat echt zo?” vraagt hij. “Is er hier op de Noordpool altijd vrede? En... hoe
komt dat eigenlijk?” “Goede vraag, Kerstman!” roept een elf. “Ik zal het de anderen vragen.”
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Een groep elven kijkt elkaar verbaasd aan. Volgens de Elvenheugenis is er inderdaad altijd vrede
geweest... maar niemand weet precies waarom. De elven roepen door de werkplaats:

Wees
vrolijk
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De vrede bewaren is
soms een circusact...
maar het is het waard!

Vrede is vriendelijk
zijn voor iedereen
wees aardig en 3
maak de wereld fij

Het zou altijd en overal
vrede moeten zijn, niet
alleen op de Noordpool

Vrede is teamwork
Samen zijn we sterk

Elfenstof alleen maakt nog geen vrede. Vrede begint met wat jij en anderen doen of zeggen. Natuurlijk
strooien we ook wat elfenstof, en we sturen de elfenafspraken mee naar alle scholen. Als iedereen
zich aan de afspraken houdt, zal er altijd vrede zijn. En vergeet niet: elke kleine daad van
vriendelijkheid, elk luisterend oor en elke glimlach helpt mee om die vrede te laten groeien. Zo kan
iedereen — groot of klein — een beetje Kerstmagie verspreiden, elke dag van het jaar.

Een elf van de mailafdeling zegt: “Zal ik het mailen? Dat gaat sneller!” En zo vloog het bericht, vol
elfenstof en de elfenafspraken, de wereld rond en belandde razendsnel op alle scholen.
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Niet lang daarna stromen de reacties binnen. Sommige mensen vinden het prachtig, anderen...
beginnen een discussie, want vrede online blijkt toch moeilijker dan gedacht.

De Kerstman fronst. “Hoe kan dat nou? Hoe komt het dat het bij ons altijd wél lukt — zelfs op de
Elfen-WhatsApp?”

Een elf steekt zijn hand op. “Wij volgen de vijf Elfenwijsheden, Kerstman!”
Vijf elven gaan naast de Kerstman zitten met hun laptop en smartphone en delen de wijsheden voor
online vrede: Denk na voordat je klikt!

Zo houden we vrede — zelfs online!” zeggen ze trots.

De Kerstman kijkt op en zegt meteen tegen de tekenelf: “Kun jij hierover een mooie poster maken?
Voor in de klas, op de scholen. Zodat iedereen ziet hoe belangrijk vrede is en hoe we ervoor kunnen
zorgen dat het altijd blijft...”

De tekenelf zwaait zijn penseel, en gouden elfenstof dwarrelt over het papier. Langzaam ontstaat er
een prachtige, bijzondere poster — sprankelend van elfenstof en vol magie.

De Kerstman weet dat kinderen en scholen een belangrijke rol spelen bij het leren van vrede. Met
deze poster raken ze helemaal in de kerstsfeer en ontdekken ze hoe leuk en makkelijk het kan zijn
om samen vredig te zijn.

Dan glimlacht de Kerstman en mompelt: ‘Als de volgende Nobelprijs voor Vrede wordt uitgereikt, mag
die wat mij betreft naar de Noordpool... voor al die elven én voor Mila!

De Kerstman kijkt alle elfen aan en zegt: “Laten we de posters door de wereld laten dwarrelen, vol
elfenstof en een snufje Kerstmagie. Zo kan iedereen zien hoe belangrijk vrede is!”

De elven zwaaien met hun penseel en laptops, Mila helpt mee, en langzaam dwarrelen de posters
naar scholen over de hele wereld.

Overal kijken kinderen, leraren en ouders naar de sprankelende posters en fluisteren: ]“Zo kunnen ook
wij vrede maken!”

En vanaf die dag weet iedereen: een glimlach, een vriendelijk woord en samenwerken kunnen een
beetje magie in de wereld brengen — elke dag opnieuw.
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De A1 Kerstposter ‘Vrede’, zorgvuldig gemaakt door de
tekenelf, waarin vrede en Kerstmagie tot leven komen.

Vertel eens, lieve elven...
Hoe komt het dat er hier,
sinds elfenheugenis,
altijd vrede heerst?

Hoe doen we dat eigenlijk?

Omdat uons
altijd zegt wat we moeten
doen, op school,
tijdens het spelen en
bij het werken.
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