
Smartphone in het verkeer - Geen excuus!

 
De meeste mensen vinden het gevaarlijk om een mobieltje in het verkeer te gebruiken, maar 
grijpen zelf ook wel eens naar hun mobieltje, terwijl zij aan het verkeer deelnemen. Luister 
naar je geweten, niet naar je telefoon of je verslaving hieraan! In een  split second kun je je 
eigen toekomst en die van een ander ruïneren. Het verdriet en de gevolgen van een ongeluk 
kun je nooit meer goedmaken of -praten! Iedereen die deelneemt aan het verkeer, 
waaronder jijzelf, heeft iemand die hem zeer lief is. Stel je eens voor hoe het zou zijn als je 
diegene verliest door het gebruik van een mobiel in het verkeer. Het leed dat hierdoor 
ontstaat hád voorkomen kunnen worden!

Niemand wil de persoon zijn die levens van anderen ruïneert door één zelfzuchtig moment! 
Zelfs gebruikers van een mobiel in het verkeer zelf, hebben een hekel aan mensen die hun 
mobiele telefoon gebruiken in het verkeer! Als je weet dat iemand aan het verkeer deelneemt: 
bel hem niet! Stuur of beantwoord geen berichtjes! Breng een ander niet in de verleiding, 
maar keur het af! Wijs een ander op het gevaar! Accepteer dit gedrag niet! 

Bij een bestuurder die wordt afgeleid wil je niet in de auto zitten! 
Naast een fietser die afgeleid wordt wil je niet fietsen.

Geen excuus

Even een klein berichtje, 
een kort gesprekje, 
een appje! 

Ook jij kunt het volgende 
verkeersslachtoffer zijn!

Doe het zelf niet en keur 
het bij anderen af!
 

Het gebruik van de smartphone in het verkeer is gevaarlijk!
Als je deelneemt aan het verkeer vraagt dat je volledige aandacht. Je laten afleiden door een 
berichtje op je smartphone is levensgevaarlijk en kan veel leed aanrichten. 

izof:
 

ik zit op de fiets

        iwjnmk:
 
ik wil je nooit 
meer kwijt

lzhl: 

lang zal hij leven

dddm:
 

doei, doei, de mazzel

Laat je laatste berichtje 
niet je laatste woorden zijn!
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